Joan Kols is een getogen Barneveldse. Ze studeerde
Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
Na haar studie werkte ze in diverse functies op marketing- en
communicatieafdelingen van corporate

organisaties.

Na 5 jaar in Italié te hebben geleefd, woont Joan sinds 2007
weer in Barneveld. Ze is zelfstandig marketing- en
communicatieprofessional en doet uiteenlopende opdrachten
voor corporate organisaties en de (Rijks)overheid.

Joan schrijft verhalen en gedichten over alledaagse zaken en
gebeurtenissen die voor de lezer herkenbaar zijn. Ze brengt
graag onderwerpen op een sprekende manier onder de
aandacht. Om mensen te raken, te inspireren of ze aan het
denken te zetten.

Joan debuteerde in 2020 met haar gedichten in het boek ‘Nooit
meer spertijd’. Daarnaast waren een aantal van haar gedichten
te zien bij de exposities van het Kunstcollectief Barneveld,
schrijft ze korte verhalen voor de Leeskring Tulp en neemt ze
deel aan initiatieven vanuit het Schrijfgenootschap Barneveld.



