
 

Lang geleden leefde er een dappere ridder. Hij heette Jan en werd de held van Barneveld. Ridder 

Jan had een groot probleem. Samen met zijn soldaten had hij eten en drinken van de vijand 

afgepakt. En nog veel ergere dingen gedaan. De vijand wilde wraak nemen. Hij moest snel een 

goede schuilplaats vinden. Waar kon hij zich het beste verstoppen? Hij dacht na en toen wist hij 

het: in de kerktoren van Barneveld. Er zaten bijna geen ramen in en al helemaal niet aan de 

onderkant. De vijand kon niet naar binnen klimmen. En de muren waren dik genoeg. Daar 

kwamen de kogels van de vijand niet doorheen.  

Toen Jan en zijn soldaten een paar dagen in de kerktoren zaten, hoorden ze lawaai. Harde 

stemmen en een geluid dat op rollende donder leek. Wat was er aan de hand? Jan en zijn 

soldaten schrokken enorm. Op het plein voor de kerktoren stond de vijand. En ze hadden een 

houten kar bij zich met daarop een groot kanon. Ze keken nog eens naar de muren. Waren die 

echt dik genoeg? Al snel wisten ze het antwoord. De muren gingen kapot. Nog even en dan 

zouden Jan of zijn soldaten geraakt worden. Jan wilde het leven van zijn soldaten redden en kon 

maar één ding doen: zich overgeven. Een paar van Jans soldaten gingen met de vijand praten. 

Toen ze terugkwamen, zeiden ze: ‘De vijand wil dat jij van de kerktoren springt.’ Jan kon zijn oren 

niet geloven. ‘Hoezo?’ vroeg hij. ‘Als jij van de toren springt, mogen wij de toren levend verlaten. 

Anders niet.’ Jan wilde het leven van zijn soldaten niet op het spel zetten. ‘Goed,’ zei hij. ‘Ik zal 

doen wat ze vragen.’ Met bonzend hart beklom Jan de trappen in de toren. Op het dak suisde de 

wind door de kieren van zijn helm. Nog één keer keek hij naar zijn soldaten. Toen liet hij zich 

voorover vallen. Dankzij deze dappere daad bleven Jans soldaten in leven.  

Het is al meer dan 500 jaar geleden gebeurd, maar in Barneveld zijn ze ridder Jan niet vergeten. 

Sterker nog, hij heeft twee beelden gekregen. De ene staat voor de kerktoren waar hij vanaf 

gesprongen is. En de andere zit op het Dijkje. Dat is een smalle straat tussen de bibliotheek en 

het gemeentehuis. Je kunt naast ridder Jan gaan zitten en een foto met hem maken. 
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