
 

Kastelen in Nederland heb je in alle soorten en maten. Van stoere middeleeuwse ridderkastelen 

tot luxueuze oorden van de vroegere adel. Elk kasteel is weer anders, en vertelt een uniek 

verhaal. Het leuke is dat veel kastelen tegenwoordig toegankelijk zijn voor publiek.  

Je kunt nu kennismaken met het leven op een kasteel.  

Een kasteelbezoek is een soort tijdreis, je kunt er de geschiedenis letterlijk aanraken.  

Deze kastelen kun je GRATIS bezoeken met toegangskaarten van Vluchtelingenwerk Nederland. 

Kijk op https://www.leeskringtulp.nl/overnederland bij ‘5. Welkom in het museum’. 

 

Het Muiderslot (Noord-Holland) 

Dit kasteel wordt ook wel ‘Amsterdam Castle’ genoemd. Dit zeven 

eeuwen oude slot bij Muiden werd ooit gebouwd om de 

hoofdstad te verdedigen. Door de eeuwen heen is het kasteel 

bewoond, bezet, gesloopt, herbouwd én weer opgeknapt. Hier 

kun je ontdekken hoe het leven vroeger in de middeleeuwen was. 

Het slot staat vol met harnassen, zwaarden, meubels, schilderijen, 

beelden en nog veel meer. Voor kinderen is er altijd van alles te 

beleven. www.muiderslot.nl  

 

Kasteel Radboud (Noord-Holland) 

Dit kasteel is gebouwd door graaf Floris V als een van de vijf 

burchten die gebruikt werden om de opstandige West-Friezen 

onder de duim te houden. Floris bouwde deze burchten in de 

periode 1282-1287. Een recordtempo, normaal was er in die tijd 

een jaar of 10 voor nodig om één kasteel te bouwen, laat staan 

vijf. Kasteel Radboud is de enige burcht die is overgebleven. Het 

museum heeft een collectie van voorwerpen die de oorsprong en 

geschiedenis van het gebouw laten zien. Verder wordt er in en om het kasteel veel 

georganiseerd, zoals roofvogel-workshops, knutselmiddagen en middeleeuwse markten. 

www.kasteelradboud.nl/  

 

Kasteel de Haar (Utrecht) 

In elk lijstje met kastelen in Nederland vind je Kasteel de Haar 

terug. Dit imposante kasteel is dan ook terecht een van de 

topattracties in de provincie Utrecht. Met z’n torentjes, neo-

gotische gewelven en houten betimmeringen, is dit het ook wel 

het meest sprookjesachtige kasteel van Nederland. Bij Kasteel de 

Haar beleef je telkens weer wat nieuws: exposities, spannende 

rondleidingen en het uitgestrekte kasteelpark. Kortom, er is altijd 

een goede reden om Kasteel de Haar te bezoeken! www.kasteeldehaar.nl   

De mooiste kastelen in Nederland 
Gratis te bezoeken   
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Kasteel Amerongen (Utrecht) 

Nog zo’n mooi kasteel in de provincie Utrecht. Dit kasteel werd na 

1673 herbouwd op de puinhopen van de middeleeuwse burcht, 

die door de legers van de Franse koning Lodewijk XIV in brand was 

gestoken. Het kasteel zit vol verhalen en is uniek vanwege het feit 

dat de interieurs en kunstcollectie van 300 jaar bewoning nog 

helemaal in tact zijn gebleven. De imposante galerij en de grote 

salon zijn nog steeds adembenemend. Maar ook als je geen zin hebt om het huis en de collectie 

te bekijken valt er genoeg te zien en te beleven. De prachtige tuin met imposante lange oprijlaan 

is een bezoek op zichzelf waard. www.kasteelamerongen.nl  

 

Kasteel Ruurlo (Gelderland) 

Dit kasteel in de Achterhoek zeker de moeite waard om te 

bezoeken. Het is niet alleen een van de mooiste en smaakvol 

gerestaureerde kastelen met een unieke kunstverzameling. Hier 

vind je de grootste collectie schilderijen van de schilder Carel 

Willink (1900-1983). Wat goed is om te weten is dat Kasteel 

Ruurlo in een kasteelrijk gebied in de Achterhoek ligt, waar je veel 

kunt doen en beleven. Bezoek ook het prachtige kasteelpark vind  

en het nabijgelegen doolhof van haagbeuken te bezoeken. www.kasteelruurlo.nl  

 

Kasteel het Nijenhuis (Overijssel) 

Dit is een van de best bewaard gebleven kastelen in Overijssel. 

Gelegen tussen de dorpen Heino en Wijhe, omgeven door een 

prachtig landschap. De grondlegger van Museum de Fundatie 

bewoonde het Nijenhuis van 1958 tot aan zijn dood in 1984. Het 

huis is nu volledig toegankelijk voor het publiek en in het kasteel 

en de beeldentuin vinden met regelmaat tentoonstellingen plaats. 
www.museumdefundatie.nl/nl/kasteel-het-nijenhuis-2/  

 

Kasteel Hoensbroek (Limburg) 

Dit is een van de grootste kastelen van Nederland. Een beleving 

voor families én voor geschiedenisliefhebbers. Het oudste 

gedeelte van het kasteel dateert van rond 1360.   

Eeuwenoude wandelgangen, geheime kamer en verborgen 

schatten. Als bezoeker ga je zelf op ontdekking in deze 

multimediatentoonstelling van formaat. Tijdens een bijzondere 

tijdreis ontdek je welke kleurrijke karakters het kasteel in de 

middeleeuwen bewoonden.  Vanwege de zeer strategische ligging aan de belangrijke 

handelsroutes naar Maastricht, Aken en Keulen werd het kasteel uitgebouwd tot de grootste 

burcht tussen Maas en Rijn. Het bevat 67 zalen, vertrekken en ruimtes. 

https://www.kasteelhoensbroek.nl/  
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