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‘Andrea, waar zit je?’ roept Ellen. ‘Hier ben ik, in het keukentje,’ roept Andrea terug. ‘Ik kom er zo 

aan. Het water kookt bijna.’ Even later loopt ze met het dienblad door de gang. 

Het is alweer een aantal jaar geleden dat Ellen bij haar langskwam. Die kwam vragen of 

Andrea wilde helpen met de opvang van vluchtelingen. Dat wilde Andrea wel. Zelf is zij ook 

gevlucht, heel lang geleden al, in de jaren negentig. Ze komt oorspronkelijk uit Bosnië. Daar 

was Andrea kraamverzorgster. Nu helpt ze met de opvang van moeders met baby’s en kleine 

kinderen. 

 

De vluchtelingenopvang is nog steeds in het oude schooltje. De gemeente belooft steeds een 

nieuwe locatie, maar er is geen geld. De moeders en de hulpverleners vinden dat niet zo erg. 

Het schooltje is klein en niet modern. Maar het is wel gezellig. En er is buiten veel ruimte voor de 

kinderen om te spelen. Vroeger was dat het speelplein van de school. Achter het speelplein is 

het park. 

Nu gaan Ellen en Andrea vergaderen. Het is bijna Pasen. Ze willen iets leuks organiseren voor 

de kinderen. Andrea zet het dienblad neer en schenkt vier kopjes thee in. Voor haarzelf en 

voor Ellen. En voor Yasmina en Jet. Yasmina is een van de moeders die met haar twee kindjes 

in de opvang woont. 

Jet heet eigenlijk Henriëtte. Maar ze vindt Jet leuker klinken. Zij woont in de buurt. Net als 

Andrea is ze vrijwilligster. Behalve van lezen, houdt Jet ook heel erg van bakken. Als Andrea de 

thee heeft ingeschonken, haalt Jet een koektrommel uit haar tas. Ze heeft boterkoek gebakken. 

De vrouwen praten wat over koetjes en kalfjes. Als Ellen haar thee op heeft, zet ze haar lege 

kopje op tafel. ‘Nu moeten we echt aan de slag, hoor,’ zegt ze. ‘We hebben een hoop te doen. 

We kunnen niet de hele middag zitten kletsen.’ 

 

Ellen is geen vrijwilligster. Zij werkt voor de gemeente. Zij coördineert de opvang van 

vluchtelingen. Dat doet ze op meerdere plekken. Voor deze locatie heeft ze maar vier uur in de 
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week. Daarom moeten ze doorwerken. ‘De vorige keer hadden we afgesproken dat we allemaal 

iets zouden bedenken. Iets wat leuk is voor de kinderen,’ zegt Ellen. 

‘Ik heb jou van de week al gemaild,’ zegt Jet. ‘Ik had wel een paar ideeën.’ 

‘Ja, ik heb je mailtje gelezen. Dankjewel. Leuke ideeën! En het heeft echt met Pasen te maken. 

We kunnen niet alles op een dag doen. Dat is veel te vermoeiend, en ook wel rommelig,’ zegt 

Ellen. Dan gaat ze verder en noemt de ideeën op. ‘Andrea en Yasmina willen met de kinderen 

eieren verven. Misschien kunnen we dat het beste op zaterdag doen. Dan zijn de eieren klaar 

voor het paasontbijt op zondag.’ 

‘Ja, dat had ik ook bedacht,’ zegt Andrea. ‘We leggen plastic op de tafels, dan kunnen de 

kinderen lekker kliederen. Zelfs de kleintjes kunnen meedoen. Het gaat tenslotte om het idee. 

Het hoeven geen kunstwerken te worden.’ ‘Hoeveel budget hebben we eigenlijk?’ vraagt Jet. 

Ellen zoekt in haar papieren. ‘Ik krijg hiervoor vijftig euro van de gemeente.’ 

‘O, daar komen we een heel eind mee,’ zegt Jet. Andrea knikt. ‘Inderdaad, het hoeft ook allemaal 

niet zo duur te zijn. Bij de Action kosten de verfdozen maar een paar euro. Zal ik er drie of vier 

kopen? Wat denken jullie? En we moeten natuurlijk witte eieren hebben. Die zijn mooier om te 

schilderen dan bruine eieren. Wie zorgt daarvoor? Of moet ik die ook kopen?’ ‘Die eieren haal ik 

wel,’ zegt Jet. ‘Boer Piet, aan het einde van de Akkerstraat verkoopt bruine en witte eieren. Het 

zijn biologische eieren, maar toch niet zo duur. En heel erg lekker. Ik zal ze thuis koken, dan 

hoeven we dat hier niet te doen.’ 

‘Fijn,’ zegt Ellen. Ze noteert dat Jet voor de eieren zorgt. ‘En je had nog een ander idee, toch? Iets 

met voorlezen?’ Jet heeft vroeger Nederlands gestudeerd aan de universiteit. Ze is gek op alles 

wat met taal en boeken te maken heeft. Ze organiseert literaire avonden, geeft Nederlandse les 

aan vluchtelingen, en op woensdagmiddag leest ze voor in de bibliotheek van Zuidrand. ‘Ik heb 

een paar hele leuke  voorleesboekjes over de paashaas en zo. Die zal ik meenemen.’ ‘Mooi, dat is 

dan ook geregeld,’ zegt Ellen. ‘Dan staat er enkel nog op mijn lijstje: paaseitjes zoeken. Wie gaat 

daarvoor zorgen? Wie koopt ze, en wie gaat ze verstoppen?’ ‘Ik koop ze wel,’ zegt Andrea ‘Bij de 

Hema zijn de grote zakken paaseitjes in de aanbieding.’ Yasmina kijkt beteuterd. ‘Maar hoef ik 

dan helemaal niets te doen?’ 

‘Jij mag mij zaterdagavond helpen,’ zegt Andrea. ‘Zodra de kinderen slapen, gaan wij buiten de 

eitjes verstoppen.’ ‘Nou, dat is dan allemaal goed geregeld. Nu maar hopen dat het mooi weer 

wordt met Pasen,’ zegt Ellen.  

Dan is de vergadering afgelopen. 


